
Op maandag 8 mei trakteerde Snackbar de Kikker iedereen op een ijsje. De brandweer 
stelde de garage open zodat iedereen de wagens kon bekijken. De kinderen van groep 7 van 
basisschool de Rank leidden alle deelnemers door de school. Vooral van het digibord en de 
vrolijke kinderen waren zij erg onder de indruk.  
 
Op woensdag 10 mei ging de route via de Hoogewaard naar de Weidedreef. Daar op de 
hoek had oud collega Lia Toor een gezellig kraampje met snoepjes en muziek neergezet. Zo 
leuk voor beide partijen om elkaar weer even te zien. Daarna door naar Voetbal Vereniging 
Koudekerk waar werd getrakteerd op koffie, thee en bitterballen. Heerlijk in de zon op het 
terras heeft iedereen genoten. Zo zei 1 bewoner trots: "ik heb 30 jaar gevoetbald en dit is 
voor het eerst dat mijn vrouw en ik tegelijk op het voetbalveld staan, nooit gedacht dat ik dat 
nog zou meemaken". Toen door naar het PWA zwembad waar het hekje open ging zodat de 
rolstoelen helemaal naar het grote zwembad konden rijden. Wat was het leuk om de 
kinderen bommetjes te zien maken.  
 
Op vrijdag 12 mei ging de route langs de prachtige vijver in Koudekerk. Het afgelopen jaar 
is er door vrijwilligers hard gewerkt om de vijver op te knappen en het is inderdaad prachtig 
geworden. Daar trakteerde de AH iedereen op een lekker plakje cake. Vervolgens ging de 
route naar de boerderij van vrijwilliger Coby Reyneveld waar in de stallen gekeken mocht 
worden en drinken klaar stond. Via de Lagewaard, waar de bloemen prachtig bloeiden, naar 
het Hofstedepark om uiteindelijk te verzamelen bij de Ridderhof. Hier stond accordeonist Jan 
Veenswijk klaar en hij begeleidde de deelnemers onder gezellige muziek naar Rhijndael. 
Daar kreeg deelnemer een bloemetje van de bloemist Bij Ons en natuurlijk de welverdiende 
oorkonde. De accordeonist speelde binnen nog even door en het bleef nog lang onrustig en 
beregezellig in Rhijndael. 

 


